
Beste ouders

Onze school neemt vanaf dit schooljaar deel aan het project Kwartiermakers van Willewete.

U heeft het zeker en vast al gezien in de actualiteit : Kinderen die regelmatig lezen hebben
een rijkere woordenschat, beter inzicht in de taal, zelfs op concentratie heeft regelmatig
lezen een grote invloed. Lezen doe je in elk vak, het laat ons onze talenten ontdekken.

Wij willen de leesvaardigheid en het leesplezier bij onze leerlingen aanwakkeren!

Daarom gaan wij elke dag een kwartier (voor)lezen in de klas. Misschien kan u dit thuis ook
doen?

Gouden tips:

● Ga samen naar de nieuwe bibliotheek op het kerkplein vanaf 15 september 2024.

● Kies boeken die passen bij de interesses van je kind.

● Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig
kan lezen.

● Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind.

● Zorg dat er boeken, tijdschriften, strips … op een vaste
plek in huis liggen.

● Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het
slapengaan.

● Of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor
het slapengaan. Lezen is een rustgevende activiteit om
een drukke dag mee af te ronden.

Leesgroeten,

Alle juffen van De Hei(r)akker




